
We zijn dankbaar en blij voor het leven van 
Bernard Spoelder. We gaan hem ook heel 
erg missen, maar we voelen ons getroost 
omdat we weten dat hij door Jezus bij 
onze Vader in de hemel is, samen met de 
mensen die hij lief heeft en die voor hem 
zijn heengegaan.

Ada

Manuela en Bert

Edwin en Rineke

Christel, Jan Joost, Felix, Lydia, Marc, 
Linda, Jula, Daniëlle, Bram, Julia, 
Carlijn en Tristan



In liefde losgelaten

Bernard Albertus Spoelder
* 17 maart 1941   -   † 8 maart 2023

Echtgenoot van Ada Lammertink

Bernard van Kleiluttn’ Jan

Bernard is geboren aan de Goorseweg in 
Enter op 17 maart 1941.
Zijn ouders waren: Maria Brandriet en Jan 
Spoelder. Samen kregen ze 5 dochters en 5 
zonen. Bernard is het vijfde kind. 

Zijn jeugd is gevormd door de sterke band 
in het gezin, mede omdat zijn moeder 
veel te vroeg was overleden. Hij was toen 
ongeveer 11 jaar oud. Heel hun leven 
is het gezin er met elkaar en voor elkaar 
geweest.

Na zijn diensttijd in Suriname ontmoette 
hij Ada op de dansvloer bij Dreijerink in 
Enter. In 1969 zijn ze getrouwd. Spoedig 
daarna werd Manuela en later Edwin 
geboren.

Bernard heeft zijn leven gewerkt als 
uitvoerder in de bouw.
Zijn verantwoordelijkheidsgevoel op zijn 
werk en ook voor de familie was groot.

Bernard en Ada zijn ruim 53 jaar getrouwd 
geweest. Ze hielden intens van elkaar.

Daarom viel hem de laatste maanden van 
zijn leven zwaar, toen het thuis wonen 
echt niet meer ging en hij verbleef in een 
verpleeghuis.

Op 8 maart 2023 is hij, in bijzijn van zijn 
geliefde vrouw en kinderen, kalm en rustig 
overleden.


